
Bijlage spel 5 – Wie is de Ware Koning  
 

De Gouden Koning  
Vol van pracht en belofte van welvaart  

1. De Wijsheid van Goud  
Gouden kronen schitteren het felst in de duisternis van onwetendheid. Wie rijkdom 
heeft, heeft macht. Ik bied voorspoed aan elk dorp, aan elke stad. Onder mijn 
heerschappij zal Derrindale bloeien, de markten zullen vollopen, en geen enkel huis 
zal honger kennen. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

2. Het Koninkrijk van Overvloed  
Met mijn rijkdom bouw ik meer dan kastelen. Ik bouw een wereld waar de 
behoeftigen een plek hebben en waar de edelen hun belangen zien bloeien. Mijn 
handen rusten niet, ze creëren de welvaart die mijn volk verdient. Ik ben de ware 
koning van Derrindale. 

3. De Schaduw van de Kroon  
Sommigen zeggen dat ik teveel geef om macht, maar ik geef mijn volk het mooiste 
van alles: zekerheid. Zij die zich omarmen met mijn rijkdom, zullen nooit meer in 
armoede leven. Ik heb alles wat een koning nodig heeft, en ik zal het delen. Ik ben de 
ware koning van Derrindale.  

 

 

De Arme Reiziger  
Spreekt over gerechtigheid en zorg voor de armen  

1. De Stem van de Dorpelingen 
Ik heb gelopen door de velden en dorpen van Derrindale. Ik heb de tranen van 
weduwen gezien, de lege magen van kinderen gehoord. Een koning moet er zijn voor 
zijn volk, niet alleen voor zijn edelen. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

2. De Verdwenen Kroon 
Kracht en pracht maken geen koning. Een ware koning wordt herkend aan zijn 
daden, niet aan zijn kroon. Ik hoef geen paleis of gouden troon, alleen de liefde van 
mijn volk. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

3. Geloof in een Nieuw Koninkrijk 
Richard beloofde een koninkrijk van gerechtigheid en hoop. Ik zal die belofte 
waarmaken. Ik zal zorgen voor de zwakken en het juk van onderdrukking wegnemen. 
Samen bouwen we een nieuw Derrindale. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

 

  



De Hofmeester  
Goede spreker, wint makkelijk vertrouwen  

1. De Vriend van Iedereen 
De adel wil stabiliteit, de boeren willen brood, de krijgers willen glorie. Ik begrijp ze 
allemaal en zal zorgen dat iedereen krijgt wat hij wil. Geen oorlog, geen revolutie, 
alleen vrede. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

2. De Weg van het Compromis 
Waarom vechten, als we samen kunnen regeren? Waarom een kant kiezen, als 
beide kampen iets goeds brengen? Ik zal bemiddelen en verbinden, zoals een koning 
hoort te doen. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

3. De Man van het Volk 
Sommigen regeren met kracht, anderen met liefde. Ik regeer met wijsheid. Ik weet 
wat mensen willen en geef het hen. Geen onnodige strijd, geen onrust. Derrindale 
heeft stabiliteit nodig, en ik zal die brengen. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

 

 

De Ridder uit Jeruzalem  
Vertelt verhalen over kruistochten  

1. De Bloedrode Dageraad 
In de brandende zon van Jeruzalem heb ik gestreden. Ik ken de pijn van oorlog en de 
prijs van vrede. Alleen een koning die de strijd kent, kan Derrindale beschermen. Ik 
ben de ware koning van Derrindale. 

2. De Kruisvaarderseed 
Ik heb mijn zwaard geheven voor gerechtigheid en geloof. Ik heb gezworen mijn volk 
te beschermen, ongeacht de prijs. Laat mij Derrindale leiden met de kracht van mijn 
eed. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

3. Het Pad van de Held 
Een koning is geen man die orders geeft vanuit een kasteel. Een koning is iemand 
die zijn volk leidt, door vuur en strijd. Ik ben teruggekeerd naar mijn vaderland om het 
te redden. Ik ben de ware koning van Derrindale. 

 

 

 
 

 


